
Beste burgemeester van Lente, beste gemeenteraad, beste ondernemersvereniging, beste Sint 

en Pieten, 

 

Hier zou ik een hele lange introducerende alinea kunnen schrijven over hoe de protesten in 

Amerika en wereldwijd naar aanleiding van de dood van George Floyd me de ogen hebben 

geopend, in de hoop dat die alinea jullie ontvankelijk zal maken voor wat mijn eigenlijke 

vraag is. Maar dat doe ik niet. Ik val gewoon gelijk met de deur in huis. 

 

Mijn vraag is heel simpel: willen jullie dit jaar de pieten in alle kleuren van de regenboog 

schminken, maar niet zwart?  

Gewoon, omdat zwarte piet echt niet meer kan? Het is tijd dat we hier in Dalfsen ook eens 

ophouden met die traditie en dat we een nieuwe traditie beginnen waarbij iedereen kan 

genieten van het sinterklaasfeest.  

Dalfsen is niet meer alleen maar roomwit, ook ons dorp wordt steeds diverser. Laten we 

zorgen dat iedereen zich welkom voelt, ook de mensen met meer melanine in hun huid dan 

wij. 

 

Ik begrijp heel goed dat deze vraag, en de uitvoering daarvan al helemaal, op weerstand zal 

stuiten. Want dan “geven we toe aan de minderheid”.  

Heel simpel: dat klopt. Dan laten we de minderheid zien, dat we ze zien. Dat we nooit zullen 

begrijpen hoe het is om gediscrimineerd te worden op basis van afkomst en huidskleur, maar 

dat we ons kunnen voorstellen dat dat verschrikkelijk is en dat we er niet aan bij willen 

dragen. Hoe slecht kan zoiets dan zijn? 

 

Als geboren en getogen Dalfsense, stond zwarte piet nooit op m’n radar. Tot ik naar 

Amsterdam verhuisde en vrienden kreeg met alle huidskleuren van de wereld en hun verhalen 

hoorde.  

Toen pas begreep ik dat het niet klopt, die traditie van ons.  

Ik woon inmiddels alweer 5 jaar met veel 

plezier in Dalfsen, maar de ervaring van Amsterdam en mijn vrienden vergeet ik niet.  

En nu de hele wereld naar aanleiding van de dood van George Floyd duidelijk uitgelegd 

krijgt wat nou precies racisme is, waar het toe kan leiden en wat we er aan kunnen doen, vond 

ik het een goede gelegenheid om dit bij jullie aanhangig te maken. Want als niet nu, wanneer 

dan in godsnaam wel? 

 

Ik begrijp heel goed dat wie zich als zwarte Piet schminkt voor Sinterklaas, dit niet racistisch 

bedoelt. De intentie is niet discriminerend, het is traditie, het is een kinderfeest. De 

uitwerking is echter wel discriminerend, en daar ligt het probleem. De minderheid probeert 

het ons al jaren uit te leggen, we willen alleen niet luisteren. Ik hoop dat de gebeurtenissen in 

de wereld op dit moment ervoor zorgen dat iedereen wat meer naar elkaar wil luisteren.  

 

Het zou te gek zijn als Dalfsen als dorpje in “de provincie” dit jaar een Sinterklaasintocht 

houdt voor iedereen. Zet hem op. 

 

Vriendelijke groeten, 

 


